
REFLECTIE
Met de filosoof aan tafel 

P rofessor Katrien Schaubroeck schreef in 2021 het 
essay “Thuis in de wereld, de wereld als huis”. 

Als filosofe gespecialiseerd in feministische filosofie 
en ethiek bouwde ze doorheen de jaren aan een 
internationale carrière. Van Antwerpen over Berlijn tot 
Mallorca: ze is al op vele plekken thuis geweest. Haar 
eerste thuis - zoals ze de plek zelf omschrijft - is Ninove.

NNIINONOVVEE

Wat maakt voor jou een 
echte thuis? 
Katrien: “Ik denk dat thuis 
vooral een gevoel is voor mij: 
daar waar ik me thuis voel. 
Een plek, een omgeving 
die vertrouwd aanvoelt: 
gaande van weten waar 
de lichtschakelaars zich 
bevinden, tot de geuren 
en geluiden. Een tweede, 
misschien veeleisendere 
betekenis van thuis voor mij 
is de plek waar ik niks van 
mezelf moet verstoppen.” 

“De plek waar ik me thuis 
voel is over de jaren wel 
veranderd. Ik verhuisde 
van het dorp naar de stad, 
trok naar het buitenland… 
Thuis voelen doe ik daar 
waar ik naast de muren 
van een specifieke plek 
ook verbinding kan maken 
met de mensen uit de 
omgeving. Dat hoeven er 

heus niet veel te zijn: enkele 
mensen die ook geworteld 
zijn op die plek en waar 
je een band mee kan 
opbouwen. Het gevoel van 
thuis te zijn is iets dat ik op 
verschillende plekken wel 
heb. Dat is zeker niet voor 
iedereen zo, er zijn mensen 
die bijvoorbeeld meer vast-
hangen aan de plek waar 
ze zijn opgegroeid, hun 
eerste thuis. Of mensen die 
hun thuis noodgedwongen 
hebben moeten achterlaten 
doordat ze op de vlucht zijn 
en het moeilijk vinden om 
elders een thuisgevoel te 
krijgen.”

“Een thuis is misschien wel 
best te omschrijven als een 
plek waar je heimwee naar 
hebt, naar iets waar je naar 
terug wil keren. Datgene 
wat je mist als je er niet 
bent.”

Welke tradities van thuis 
neem je mee? 
Katrien: “Voor mij hangt 
thuis heel erg samen met 
het gezinsleven. Ik merk 
dat ik bijvoorbeeld heel wat 
tradities of gebruiken van 
mijn eerste thuis in Ninove 
zelf probeer te herhalen in 
mijn gezin: aperitief met 
chips op vrijdagavond, 
samen eten, zelf gebakken 
wafels of brood, … Typisch 
voor thuis is voor mij ook 
de kachel in de winter. 
Gek genoeg heb ik zelf 
geen kachel in mijn huis in 
Antwerpen. Het is dus echt 
iets van bij mijn ouders.” 

In een thuis staat een …
Katrien: “Keukentafel! Een 
tafel die ook voor van alles 
dient. Daar wordt niet alleen 
aan gegeten, er wordt ook 
huiswerk aan gemaakt, aan 
gewerkt, aan genaaid, … 

de centrale tafel van het 
huis. Het zal wel iets typisch 
Vlaams zijn wat ik nu zeg.” 
(lacht)

Hoe is jouw thuis 
veranderd?
Katrien: “Vroeger stond 
thuis voor mij symbool voor 
de plek waar er rust was – 
natuurlijk was ik toen ook 
het kind waarvoor gezorgd 
werd. Vandaag is dat wel 
anders en moet ik echt 
bewust rustmomenten 
creëren. Het is vaak van 
het ene naar het andere 
doordoen: de kinderen 
naar hun hobby’s brengen, 
het huiswerk begeleiden 
en aan mijn eigen werk 
verplichtingen voldoen. 
Dus die associatie van 
thuis met rust is wel wat 
verdwenen. Ik denk dat dat 
ook te maken heeft met de 
rol die ik nu heb: met meer 

verantwoordelijkheden 
komt ook extra stress en 
drukte. Vandaar ook de 
nood aan het aperitief 
momentje op vrijdag dat 
ik van mijn ouders heb 
overgenomen.” (lacht)

Waarom ben je benieuwd 
naar de activiteit die je 
gaat begeleiden?
Katrien: “We starten 
met een kortfilm over 
immigratie en gaan dan het 
gesprek aan met mensen 
die niet geboren zijn in 
Ninove of omstreken, maar 

die nu wel Ninove hun 
thuis noemen. Het zullen 
voor mij allemaal nieuwe 
ontmoetingen zijn en ik 
kijk ook erg uit naar hoe 
het publiek zal reageren. 
Welke vragen zij zullen 
hebben bijvoorbeeld? Het 
wordt zeker een interessant 
gesprek over thuis zijn 
en thuis voelen, en over 
hoe iedereen dat anders 
beleeft. Misschien kan er 
toch een gedeelde waarde 
gevonden worden in al die 
verschillende ervaringen van 
ergens thuis zijn.”
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