
T E N T O O N S T E L L I N G  E N  R O N D L E I D I N G

Voel je thuis in het stadsarchief!
Stadsarchief Aalst

Hoe is jouw huis veranderd doorheen de tijd? Maak 
kennis met een reeks bouwvergunningen van de stad 
Aalst tussen 1797 en 1943 aan de hand van een kleine 
tentoonstelling. 

Tegelijk worden demonstraties gegeven van de 
zogenaamde bouwdossierapplicatie, kortweg de BDA. 
Dit is een digitaal platform waar deze reeks bouw
vergunningen online geraadpleegd kunnen worden.

Voel je thuis bij de archivarissen! Benieuwd wat er 
zich allemaal afspeelt achter de (normaal gesloten) 
archiefdeuren? Volg dan de rondleiding om 11.00 uur 
en 15.00 uur in de depots. Zo maak je kennis met de 
depotwerking van het stadsarchief.

R O N D L E I D I N G 

‘t Gasthuys opent zijn geheime deuren
‘t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst 

Ben jij benieuwd hoe het eraan toegaat achter de 
schermen bij 't Gasthuys Stedelijk museum? Goed 
nieuws! Want je bent welkom in het museum op 
plekken die je normaal niet te zien krijgt. 

Wanneer komt een voorwerp in het museum terecht? 
Wat is belangrijk om te behouden? In welke omstandig
heden worden objecten bewaard? Hoe worden ze 
onderhouden? Je krijgt een unieke blik achter de 
museummuren en kan samen met de conservator het 
depot van het stedelijk museum en het transitdepot 
van de Erfgoedcel ontdekken.

⏲	 14.00-16.00 uur
-
LOCATION	 ‘t Gasthuys - Stedelijk 

Museum Aalst 
Oude Vismarkt 13 
9300 Aalst

1

2

⏲	 10.00-18.00 uur
	 Rondleiding om: 
	 11.00 uur
	 15.00 uur
-
LOCATION	 Stadsarchief Aalst
	 Oude Vismarkt 1
	 9300 Aalst

Ga zelf op zoek naar schatten op zolder in jouw huis en neem ze mee 
naar het stedelijk museum! Je komt te weten of de voorwerpen een 
plaatsje zouden kunnen krijgen in het museum en hoe je ze het best 

kan bewaren voor de toekomst.  

+12 +12
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ERFGOEDWEKEN
Het stadsarchief opent ook zijn deuren voor scholen. De week voor en 
na erfgoeddag ontvangen ze kinderen van 6 tot 18 jaar in het depot. 
Meer weten? Scan de QR-code of surf naar cultuurkuur.be.
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T E N T O O N S T E L L I N G

Sjerp: burgemeesters van Aalst 
‘t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst

Zondag 21 april is de laatste dag om de expo ‘Sjerp’ te 
ontdekken in ’t Gasthuys Stedelijk Museum in Aalst. 

‘Sjerp’ vertelt meer over de bestuurlijke geschiedenis 
van de stad aan de hand van historische en 
hedendaagse personen. De verhalen van de gewezen 
burgemeesters vormen de leidraad. Zij schrijven sinds 
1930 geschiedenis vanuit het stadhuis. Daarnaast maak 
je ook kennis met oud materiaal uit het ancien régime.

Ben je dol op (Aalsterse) geschiedenis? Dan is deze 
expo helemaal voor jou! Voor kinderen (7-12 jaar) is er 
een doe-opdracht voorzien, waarbij ze voor één dag zelf 
burgemeester van de stad kunnen worden.

⏲	 14.00-18.00 uur
-
LOCATION	 ‘t Gasthuys - Stedelijk 

Museum Aalst
	 Oude Vismarkt 13
	 9300 Aalst

3
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F E E S T 

Te gast in het Gasthuys: buurtfeest 
‘t Gasthuys - Stedelijk museum 

‘t Gasthuys - Stedelijk museum wil een huis zijn 
voor de buurt en voor elke Aalstenaar. Dit jaar heeft 
het museum ook een reden om feest te vieren: het 
ontving het kwaliteitslabel van Vlaanderen. 

Daarom word je getrakteerd op een gezellig buurtfeest 
met lekkere hapjes, drankjes en muziek. Ook voor 
kinderen wordt er iets voorzien. Afsluiten doet het 
museum met een spetterend optreden van The Big 
Bopper Band. 

⏲	 14.00-18.00 uur
-
LOCATION	 Binnenkoer van 

‘t Gasthuys - Stedelijk 
Museum Aalst

	 Oude Vismarkt 13
	 9300 Aalst

6 7



R O N D L E I D I N G 	

Het huis van God: Sint-Martinuskerk	
Stad Aalst		

Kom thuis in de Sint-Martinuskerk met een unieke 
blik achter de schermen van de restauratie.

Volg de rondleiding doorheen de kerk, waarbij 
je doorheen de restauratiezone wandelt. Zie de 
restaurateurs aan het werk, stel hen al je vragen en 
krijg meer uitleg bij de bijzondere kunstwerken en hun 
behandeling. 

De Aalsterse Sint-Martinuskerk is een fraai voorbeeld 
van de Brabantse gotiek en telt een groot aantal 
kerkschatten, onder meer de sacramentstoren en de 
Sint-Rochusschilderijen van Pieter Paul Rubens, die 
beschermd zijn als topstuk. De restauratie van de kerk 
startte in 2003 en zit momenteel in de voorlaatste fase.

T H E A T E R V O O R S T E L L I N G 	

Nocturne in 't Oud Stadhuis	
't Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst		

Op Erfgoeddag kan je de laatste nocturne 
in ’t oud stadhuis bijwonen voor dat 
gesloten wordt voor verbouwing. Ook op 
zaterdag 20 april ben je welkom. 

Vertellers Lieven en Greet nemen je een uur 
lang mee doorheen de site van het stadhuis 
en het landhuis. Op een ludieke manier 
vertellen ze iets meer over de historiek van 
het gebouw en zijn medewerkers. 

⏲	 14.00-17.00 uur
-
LOCATION	 Sint-Martinuskerk
	 Priester Daensplein
	 9300 Aalst

5

6

⏲	 20 april 2024
	 19.00-20.00 uur
	 20.00-21.00 uur
	 21 april 2024 
	 19.00-20.00 uur
	 20.00-21.00 uur
-
LOCATION	 Oud Stadhuis Aalst
	 Grote Markt 3
	 9300 Aalst
-
♿	 De site is niet volledig toegankelijk, 

want sommige delen zijn enkel te 
bereiken via trappen.

-
info	 Inschrijven verplicht. Aantal 

plaatsen: 15 personen per nocturne.

Inschrijven via museum@aalst.be,  
053 72 36 02 of www.visit-aalst.be.

+12 +3
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W A N D E L I N G

Verken je (thuis)stad
Visit Aalst

Hoe goed ken jij de plek waar je woont? Wat is 
de geschiedenis van jouw stad? Wat is er vroeger 
allemaal gebeurd? Welke spannende, grappige of 
zelfs droevige verhalen zijn erover te vertellen?

Als je het antwoord op deze vragen wil ontdekken, ga 
dan mee met deze leuke én uitdagende wandeling. De 
gids onthult niet enkel een brok stadsgeschiedenis en 
erfgoed, maar zet je af en toe ook aan het werk. 

R O N D L E I D I N G

Belfort: het huis van de klokkenluider
Visit Aalst

AAAALLSSTT

⏲	 10.30-12.30 uur 
11.00-13.00 uur  
13.30-15.30 uur  
14.00-16.00 uur

-
LOCATION	 Visit Aalst
	 Hopmarkt 51 

9300 Aalst
-
info	 Inschrijven verplicht 

Aantal plaatsen: 25

7
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9 W A N D E L I N G

Kind op kop 
Visit Aalst

Een gids neemt je mee op een ontdekkingstocht door 
het hart van de stad. De ideale manier voor jong én 
oud om de stad te beleven en te bekijken door de 
ogen van een kind! 

We ontdekken de bijzondere Aalsterse monumenten en mensen aan de hand van 
originele verhalen op kindermaat. Samen met de gids ontdek je leuke weetjes en 
prachtige plekjes. Tijdens deze tocht luister je niet enkel naar de gids: kindjes (en 
ook begeleiders) worden aan het werk gezet! Deze rondleiding op kindermaat is 
speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Onze gids zorgt ervoor dat je 
tijdens deze boeiende tocht geen seconde stil staat. Het wordt een tocht vol doe- en 
denkopdrachten voor jong en oud. 

Wist je dat het belfort 
niet één groot gebouw 
is, maar uit 3 ‘huizen’ 
bestaat? Naast de 
sierlijke toren die 
UNESCO-werelderfgoed 
is, maken ook het oud 
schepenhuis en het 
gebiedshuisje deel uit 
van het gebouw. 

Ontdek de klokkentoren 
en de plek waar alle 
gemeenteraadsleden 
maandelijks vergaderen. 
Je kan het gebouw vrij 
bezoeken.

⏲	 10.30-12.30 uur 
13.30-15.30 uur 
14.00-16.00 uur

-
LOCATION	 Visit Aalst
	 Hopmarkt 51 

9300 Aalst
-
info	 Inschrijven verplicht 

Aantal plaatsen: 25

Inschrijven via 
www.visit-aalst.be

⏲	 14.00-17.00 uur 
Laatste toegang om 
16.30 uur

-
LOCATION	 Belfort
	 Grote Markt 19
	 9300 Aalst
-
♿	 Het gebouw is niet 

volledig toegankelijk, 
er is wel een traplift 
naar de raadzaal.

6-12
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T E N T O O N S T E L L I N G

Ontdek de verzameling carnavals
maskers van André Van Schuylenbergh

Sommige mensen verzamelen thuis ook heel wat erf
goed. 40 jaar geleden vond André Van Schuylenbergh 
zijn eerste carnavalsmasker. Op de vlooienmarkt 
in Brussel stootte hij op een masker dat hem deed 
denken aan een figuur uit een schilderij van Ensor. 
Sindsdien heeft hij er al tientallen verzameld die een 
onderdak vonden in zijn atelier en zijn huis. 

André stelt zijn atelier en verzameling open en verwel
komt je in de wondere wereld van de (carnavals)maskers. 

11

⏲	 14.00-18.00 uur
-
LOCATION	 Atelier André  

Van Schuylenbergh
	 Eenegemwegsken 1
	 9300 Aalst
	
	 Het straatje bevindt zich 

aan het Esplanadeplein 
tussen Bloemenweelde 
en de Sint-Jozefkerk.

WIST JE DAT… 

je als school ook welkom 

bent in het atelier van André 

tijdens de Erfgoedweken? 

Zodra je het Utopiaplein nadert, zal ook het unieke kunstwerk van Pnchr 

je aandacht vragen. Sta er even bij stil en neem een selfie met Louis.

+6

10 T E N T O O N S T E L L I N G  E N  R O N D L E I D I N G

Van de Kapellekensbaan tot Utopia
Utopia i.s.m. Louis Paul Boongenootschap

Louis Paul Boon was één van de meest bekende 
inwoners van Aalst. De schrijver woonde zijn hele 
leven op verschillende plekken in de stad. 

Bezoek de foto-expo rond Louis Paul Boon in 
de Aalsterse bibliotheek Utopia. Het Louis Paul 
Boongenootschap geeft de nodige uitleg, vertelt 
anekdotes en heeft een antwoord op al je vragen rond 
de bekendste auteur van Aalst. 

⏲	 14.00-18.00 uur
-
LOCATION	 Utopia
	 Utopia 1
	 9300 Aalst

AAAALLSSTT
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T E N T O O N S T E L L I N G  E N  D I A L O O G

Thuiskomen 
Avansa-Babbelonië

Sommige mensen ruilen hun thuisland voor een 
nieuwe start elders. Om je thuis te kunnen voelen 
in een nieuw land zijn objecten uit het thuisland 
van onmiskenbare waarde. In de tentoonstelling 
‘Thuiskomen’ maak je kennis met de verhalen die 
de objecten herbergen.

Achter elk object schuilt een 
eigenaar, die je via persoonlijke 
gesprekken langs uiterst diverse 
verhalen laat reizen. Welkom 
op deze tentoonstelling met 
babbels, wereldse thee en koffie. 
Spring binnen en praat mee!

T E N T O O N S T E L L I N G

Creatief met emoties en erfgoed  
in het Sint-Maarteninstituut
KADOC met Sint-Maarteninstituut Aalst

Leerlingen uit het zesde middelbaar van het Sint-
Maarteninstituut hebben dit schooljaar gewerkt 
rond tradities en cultuurverschijnselen. Door hun 
grootouders te interviewen, zijn ze op zoek gegaan 
naar tradities en gewoontes uit de jaren 1950-1970. 

Via de methode van ‘emotienetwerken’ zijn de 
leerlingen, met een superdiverse achtergrond, met 
elkaar in gesprek gegaan over enkele tradities en 
gebruiken die zij associëren met het begrip ‘thuis’. 
Zo leerden ze dat tradities en gebruiken heel 
uiteenlopende emoties kunnen oproepen en dat 
wederzijds begrip belangrijk is om samen betekenis te 
geven aan de snel veranderende wereld om ons heen. 

Deze tentoonstelling geeft een overzicht van de 
creatieve werkvormen waarin de leerlingen hun 
opgedane ervaringen, gevoelens en ideeën tot uiting 
brachten.

⏲	 10.00-17.00 uur
-
LOCATION	 Sint-Maarteninstituut
	 Vrijheidstraat 24
	 9300 Aalst
	
	 Foyer op het 

gelijkvloers 

⏲	 14.00-16.00 uur
-
LOCATION	 Ligo 

Bert van Hoorickstraat 19  
1e verdiep 
9300 Aalst

WAT IS BABBELONIË? 

Babbelonië is een gratis initiatief in de 

verschillende gemeenten in Denderland 

waarbij Nederlandstaligen en anderstaligen 

met elkaar in gesprek gaan. In groepjes wordt 

gepraat over alledaagse dingen zoals familie, 

werk en vrije tijd. Door in contact te komen 

met het Nederlands, verbeteren anderstaligen 

hun taal. Iedereen die nu en dan zin heeft in 

een gesprek, kan gewoon binnenspringen.
12
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AALST
⏲	 Donderdag 18 april  

van 9u tot 11u
LOCATION	 LDC De Toekomst
	 Sint Kamielstraat 85 

9300 Aalst
-
ERPE-MERE
⏲	 Donderdag 18 april  

van 13u tot 15u 
LOCATION	 Gemeentelijk 

Ontmoetings
centrum Mere

	 Nieuwstraat 13 
	 9420 Erpe-Mere
-
NINOVE
⏲	 Vrijdag 19 april  

van 9u tot 11u 
LOCATION	 Bibliotheek Ninove 

Graanmarkt 12 
9400 Ninove

Wat maakt voor 
jou van een huis een thuis? 
De week voor Erfgoeddag wordt er op verschillende 
plekken in de regio bij Babbelonië ook al gewerkt 
rond het thema "Wat maakt voor jou van een huis een 
thuis?". Ook jij bent dan al welkom! 

Iedereen verhuist wel eens in zijn leven. Sommigen 
verhuizen binnen dezelfde stad of regio, andere 
verhuizen naar andere verre landen. Wat heb je 
eigenlijk nodig om je thuis te voelen? Hoe beleef je 
gastvrijheid in je eigen cultuur en in andere culturen? 

14 15



W O R K S H O P

Villa Botanica, waar  
bijen zich thuis voelen 
Villa Botanica - stad Aalst i.s.m. Natuurpunt

Villa Botanica, het natuur-educatief huisje in het 
Aalsters stadspark, is een uniek plekje. In de vroegere 
parkwachterswoning staat de natuur centraal. Voor de 
parkwachter was het ooit een echte thuis. Sindsdien is 
het een woonplek voor vele andere dieren geworden. 
Er staat een egelhuisje en in de bijenkasten van onze 
imker wonen heel wat gedomesticeerde bijen. Dan 
zijn er ook nog de wilde bijen en tal van vogels die in 
en rond het huis hun nest bouwen.

We zetten de bijen en hun huizen op een leuke, speelse 
en educatieve manier in de kijker. Onze imker vertelt 
enthousiast over zijn eeuwenoud beroep. We geven 
graag aandacht aan de zwarte honingbij, dé inheemse 
bij die voor de 20e eeuw onze streken bevolkte. En ken 
je de zandbij? Dat is een wilde bijensoort. Ze verkiezen 
een andere soort thuis. Zo zijn ze aan het verkeersparkje 
naast Villa Botanica in nestholtes te vinden. 

 W O R K S H O P

Laten we banden smeden
NW en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

NW en Vluchtelingenwerk Vlaanderen maken 
vandaag één groot collectief kunstwerk. Net zoals het 
industrieel textielverleden van NW, wordt vandaag 
geweven. Niet alleen in NW, op verschillende plaatsen 
in Vlaanderen worden netten gemaakt om later aan 
elkaar te weven één groot werk. Dit wordt op 20 juni, 
Wereldvluchtelingendag, tentoongesteld in Brussel 
en reist nadien door het hele land.

Heb je een hart voor mensen die hun thuis moeten achterlaten? Doe dan mee aan 
deze artistieke en verbindende actie. Tijdens de workshop kan je er ook wensen, 
dromen, verhalen en adviezen voor vluchtelingen aan bevestigen. NW kiest ervoor het 
‘niet-thuis’ te bevragen. Wat betekent het als je niet langer thuis bent? Samen ga je 
aan de slag met het erfgoed van vluchtelingen.

⏲	 13.00-18.00 uur 
-
LOCATION	 NW
	 Lokaal Dendy  

Houtkaai 15
	 9300 Aalst

⏲	 13.00-17.00 uur
-
LOCATION	 Villa Botanica
	 Parklaan 2
	 9300 Aalst

14
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R O N D L E I D I N G

Villa Botanica, waar de 
parkwachter zich thuis voelde
Villa Botanica - stad Aalst i.s.m. Natuurpunt

Vroeger woonde in Villa Botanica de parkwachter 
met zijn gezin. Voor hem was het ooit een echte 
thuis. Eén van de bewoners was Bart Backaert, hoofd 
van de groendienst in Aalst. Hij is een bomen- en 
plantenspecialist die met ongekende passie zijn job 
uitvoert. Bart weet als geen ander hoe hij van Aalst 
een groene stad kan maken. 

Op Erfgoeddag vertelt hij ons meer over zijn jaren als 
bewoner van het huis en hoe de natuur er groeide en 
bloeide. 

R O N D L E I D I N G

Snuitwandeling Wilde Bijen 
Villa Botanica - stad Aalst i.s.m. Natuurpunt

Vind je bijen maar enge beestjes of net super
fascinerend? Heb je ook al eens gehoord dat het niet 
zo goed gaat met de bijen? En wil je daar het fijne van 
weten? Kom dan de wilde voorjaarsbijen in het park 
van Aalst ontdekken. In dit stadspark kan je tijdens de 
vroege lente veel soorten wilde bijen en hun vijanden 
goed observeren.

Gids Arnaud neemt je tijdens deze gezinsactiviteit 
2,5 uur mee op stap. Na afloop weet je 10 echte feitjes 
over bijen en krijg je een Snuit-hulpgidsdiploma.

⏲	 14.00-16.30 uur
-
LOCATION	 Villa Botanica
	 Parklaan 2
	 9300 Aalst
-
info	 Inschrijven verplicht 

Aantal plaatsen:  
20 kinderen (ook 
ouders zijn welkom. 
Zij hoeven zich niet  
in te schrijven).

⏲	 14.00-16.00 uur
-
LOCATION	 Villa Botanica
	 Parklaan 2
	 9300 Aalst
-
info	 Inschrijven verplicht 

Aantal plaatsen: 20 

16

17

Inschrijven via natuurenduurzaamheid@aalst.be.

Inschrijven via natuurenduurzaamheid@aalst.be.

8-12
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W A N D E L I N G

(Wilde) kruidenwandeling
Velt

Wie aan thuis denkt, denkt onvermijdelijk aan eten. 
En geen lekker eten zonder gepaste kruiden! Kruiden 
zijn onlosmakelijk verbonden aan herinneringen 
en doen je nostalgisch denken aan grootmoeders 
keuken of een ver geboorteland. 

(Wilde) kruiden hebben dus flink wat troeven. An Witters, 
natuurgids, neemt je daarom mee op pad. Tijdens 
deze wandeling, leer je verschillende eetbare kruiden 
kennen. Naast keukenkruiden kan je namelijk ook heel 
wat wilde kruiden vinden in je tuin. Wat velen niet weten 
is dat een groot deel eetbaar is. Zo kom je te weten 
welke ongekende rijkdom aan heerlijke kruiden en rijk 
smakenpalet dat er bestaat.

⏲	 10.00-12.00 uur
-
LOCATION	 Volkstuinpark Ten Rozen
	 Oscar Debunnestraat 80
	 9300 Aalst
	
	 De volkstuintjes zijn 

gelegen achter de 
sociale appartementen 
in de Rozendreef, 
langs de Oscar 
Debunnestraat. 

-
♿	 Werkbakken staan op 

werkhoogte.
-
info	 Inschrijven verplicht 

Aantal plaatsen: 20

⏲	 13.30-16.30 uur
-
LOCATION	 Rampelberg 34
	 9310 Baardegem
	
	 Het startpunt van de 

locatie is de weide 
tussen huisnummer 36 
en 30. Je kan hier ook je 
fiets of auto parkeren. 

-
♿	 De wandeling loopt 

langs verschillende 
(trage) veldwegen 
en is dus moeilijk 
toegankelijk.

-
info	 Inschrijven verplicht 

Aantal plaatsen: 30

AAAALLSSTT
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L E Z I N G

Ons Huis: thuis van de Baardegemnaren

Café en zaal Ons Huis 
doet zijn naam alle eer 
aan. Ons Huis is een 
van de enige cafés 
van het land dat nog 
gerund wordt door een 
coöperatieve. Het café is 
dé ontmoetingsplek van 
Baardegem. 

Meer dan twintig verenigingen hebben in Ons Huis 
hun lokaal of organiseren een eetfestijn in de grote zaal. 
En dat al bijna 100 jaar! Marc De Bie schetst het unieke 
ontstaansverhaal van deze plek vanuit het café zelf. 

Inschrijven via 
jana.debie@aalst.be.

⏲	 17.00-18.00 uur
-
LOCATION	 Ons Huis
	 Rampelberg 118
	 9310 Baardegem
-
♿	 Ingang langs de deur 

links van het café.
-
info	 Inschrijven verplicht 

Aantal plaatsen: 30

+16

Inschrijven via 
jana.debie@aalst.be.

Inschrijven via nieuws.aalst@velt.nu.

20

W A N D E L I N G

Van bij ons thuis naar Ons Huis

Een geleide wandeling 
door de geschiedenis 
van Baardegem. Van wat 
is, wat was en wat er ooit 
had kunnen zijn. 

Van een zijtak van de 
Romeinse heerwegen 
tot de nooit aangelegde 
A11. Van Jan Frans Vonck 
tot Octaaf De Bolle. Van 

armoede tot welvaart. Van bij Asse tot bij Aalst. Een 
dorp als spiegel van de vaderlandse historie. Kortom, 
het verhaal van Baardegem.

De startplek is het huis van gids Jos De Bie, eindigen 
doen we een kleine kilometer verderop in Zaal Ons 
Huis. Daar kan je nog aansluiten voor een korte lezing 
van Marc De Bie over waarom Ons Huis de echte thuis 
van vele Baardegemnaren werd.

+12
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T E N T O O N S T E L L I N G

Terug naar het Hofstade van vroeger 
met oude foto’s, films en voorwerpen
Erfgoed Hofstade

Duik mee in het verleden van Hofstade met een reeks 
oude foto’s en voorwerpen. Op de tentoonstelling 
zal doorlopend de - voor velen onbekende - film 
‘Hofstade 1950’ getoond worden. Ben je thuis in 
Hofstade? Dan is deze tentoonstelling iets voor jou!

Met deze tentoonstelling wil de nieuwe erfgoed
vereniging ‘Erfgoed Hofstade’ de bezoekers warm 
maken om thuis zelf op zoek te gaan naar oude foto’s. 
Vaak zitten deze verborgen in kasten of stoffige dozen 
op zolder en zijn er nog maar enkelingen die weten wie 
of wat op de foto’s te zien is. De tentoonstelling is zo 
een aanmoediging om dit erfgoed niet verloren te laten 
gaan. Daarom krijg je tijdens de tentoonstelling ook 
meer uitleg over hoe je deze foto’s veilig kan bewaren 
voor de toekomst.

⏲	 14.00-18.00 uur 
-
LOCATION	 VBS De Vlieger
	 Hofstade-Dorp 42
	 9308 Hofstade

⏲	 14.00-18.00 uur 
-
LOCATION	 Landbouwmuseum  

De Vedderboom 
	 Schaapheuzel 7
	 1745 Mazenzele 

21
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D E M O N S T R A T I E

Waar de tijd bleef stille staan
VVV de Faluintjesstreek - de Pikkeling  
en Landbouwmuseum de Vedderboom Mazenzele

Heb jij al eens gehoord van wannen, boteren en 
vlegelen? Dan moet je zeker en vast afzakken naar 
landbouwmuseum De Vedderboom in Mazenzele! 

Net aan de overkant van het Kravaalbos laat de 
organisatie achter de jaarlijkse Pikkeling je kennis 
maken met deze ambachten. Want door ze te laten 
zien, te beluisteren, te doen en te voelen, worden ze 
doorgegeven aan de toekomstige generaties.

Heb je zin in een gezellige familienamiddag vol 
demonstraties van oude technieken (van zeeldraaien 
tot wannen of ovenkoeken maken), verhalen vertellen 
naast de Leuvense stoof en meezingen met een 
troubadour of orgeldraaier? Dan is dit het adres! Terwijl 
kan je genieten van een vers gebakken ovenkoek met 
een Pikkelingbiertje.
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