
TRAGE TRAPPERS 

ERPE
Wandelen langs  
erfgoed voor iedereen.



Liever digitaal?  
Check de ErfgoedApp mét  
audioguide bij de wandeling!

• Installeer de Erfgoedapp via  
Google Play of Apple App Store. 

• Open de Erfgoedapp.

• Klik op de oranje cirkel met kompas. 

• Kies de wandelroute Trage Trappers Erpe.

• Tijdens het wandelen krijg je een melding 
(push bericht) op je smartphone wanneer je  
in de buurt van een erfgoedpunt komt. 

Trage Trappers Wandelingen 
Rond drie woonzorgcentra in Erpe-Mere 
vind je Trage Trappers Wandelingen: in 
Aaigem, Erpe en Mere. Deze wandelingen 
zijn toegankelijk voor iedereen, jong én 

oud. Zo werd extra aandacht besteed aan rolstoel- en 
buggyvriendelijkheid, zijn de afstanden niet te lang 
en bieden we toegankelijke informatie aan via een 
brochure en een audioguide in de ErfgoedApp. 

Ontdek alle Trage Trappers Wandelingen op  
www.erpe-mere.be of haal je gratis brochure op in  
EMotia, Oudenaardsesteenweg 456, 9420 Erpe-Mere.



WELKOM 
op de Trage Trappers Wandeling in Erpe, een erf-
goedwandeling die toegankelijk is voor iedereen!  

Langsheen het parcours van 2 km ontdek je verhalen 
over Erpe, over de geschiedenis van het klooster 
en het woonzorgcentrum, over de kerk en het 
oorlogsmonument, over de motte en de heren van 
Erpe, over een zadel dat in feite een zael is en zo veel 
meer.

PRAKTISCH
• Toegankelijk voor iedereen,  

ook buggy- en rolstoelgebruikers
• Uitgestippeld parcours van 2 km 
• Start en einde van de wandeling:  

woonzorgcentrum Avondzon,  
Botermelkstraat 12, 9420 Erpe-Mere  

• Parkeren en sanitaire voorzieningen  
aan het woonzorgcentrum

2 
km



1. WOONZORGCENTRUM 
AVONDZON 

We starten de wandeling aan woonzorgcentrum Avondzon, 
Botermelkstraat 12 in Erpe. Je vindt er een onthaalbord 
met informatie over de wandeling en over de geschiedenis 
van het klooster. 

Voor de oorsprong van woonzorgcentrum Avondzon, 
moeten we terug naar 1877. Toen stichtte de Congregatie 
van de Zusters van Maria en Jozef uit Geraardsbergen 
een klooster in Erpe. De zusters zorgden voor onderwijs 
en bejaardenzorg. Na enkele jaren werd het “hospice” 
voor ouderen gesloten, maar bleef de school open. Pas in 
1932 werd een nieuw rustoord geopend, met plaats voor 
een 40-tal ouderen. In 1978 werd een nieuw rusthuis 
gebouwd met de naam “Avondzon”. De capaciteit werd 

verdrievoudigd. 
Sindsdien kende 
Avondzon een 
uitbreiding met 
nieuwe gebouwen 
en een breder 
aanbod van 
voorzieningen.

Het rustoord van Erpe. Rechts het kloostergebouw, 
in het midden de kapel en links de rusthuiskamers. 

De kloosterzusters 
van Erpe.

De leerlingen 
van de 
kloosterschool 
in 1931.



2. DE MOTTE VAN ERPE
 

Met het woonzorgcentrum achter ons, wandelen we 
links de Botermelkstraat uit en slaan we rechtsaf in de 
Dorpsstraat. We blijven aan de rechterzijde van de weg 
en wandelen tot we voorbij de kerk zijn. Tussen de huizen 
door kunnen we een glimp opvangen van de motte van 
Erpe. 

Wist je dat de motte van Erpe één van de grootste én best 
bewaarde is in heel België?

Een motte is een aangelegde heuvel, waarop een 
versterkte toren, burcht of kasteel werd gebouwd. Meestal 
bestond een mottekasteel uit twee delen: een opperhof 
voor militaire bescherming en een lager gelegen neerhof, 
waar stallen, schuren en vaak ook de woonplaats van de 
heer te vinden was. 

Op de motte van Erpe stond een kasteel, het was dus 
een castrale motte. De eerste melding dateert uit de 11e 
eeuw. Rond deze motte ontwikkelde zich het dorp Erpe. 
Tegen de 18e eeuw was het kasteel een ruïne geworden. 
Samen met de laatste heren van Erpe, de familie de 
Waepenaert, verdwenen ook de laatste restanten van het 
kasteel. Tegen de zijgevel en voorgevel van de kerk zijn 
de grafstenen van de familie de Waepenaert nog terug te 
vinden. 

Deze tekening geeft 
een beeld van hoe 

een motte eruit 
gezien kan hebben.  

In 1909 werd 
naast de motte 
Villa Ten Berge 
opgericht. 



De motte lag lange tijd op 
privaat domein. Zowel de motte 

als villa Ten Berge werden recent 
aangekocht door de gemeente en zullen 

opengesteld worden voor het publiek. 



3. SINT-MARTINUSKERK 
 
Reeds in de 14e eeuw stond er in het centrum van Erpe 
een kerk, die in 1827 grotendeels afgebroken werd. De 
huidige Sint-Martinuskerk werd in de eerste helft van de 
19e eeuw gebouwd. Als je goed kijkt naar het metselwerk 
in de zijgevel, is er een verticale naad te zien. Deze 
verraadt twee bouwfasen. De koorzijde dateert van 1828. 
De noordzijde met de toren is gebouwd in 1835. 

De Sint-Martinuskerk 
van Erpe. 

Wie een extra erfgoedpunt wilt ontdekken, wandelt tot 
het einde van de Dorpsstraat, waar je op de rechterzijde 
Molen Vander Biest tegen komt.

Geen zin in een extra wandeling naar de molen? Steek de 
straat over en wandel tot vlak voor de kerk. 

Molen Vander Biest. 
Molenaarsfamilie Van 

der Biest baatte tot 1973 
de watermolen aan de 
Oudenaardsesteenweg 

uit. De molen werd al 
in 1636 opgericht om 
de 15e-eeuwse molen 

van de heer van Erpe te 
vervangen. De watermolen 

is nog vrij goed bewaard. 



4. OORLOGSMONUMENT 
 
Het oorlogsmonument van Erpe werd in 1921 
ingehuldigd. Het staat naast de vrijheidsboom en is van 
de hand van Erpenaar Jozef De Somer. Op elke hoek van 
het monument staat een soldaat: een Belg, een Fransman, 
een Amerikaan en een Schot. Vier Erpenaren poseerden 
voor deze figuren. 
Bovenaan staat een leeuw 
met wapenschild. De 
leeuw keek oorspronkelijk 
fier en strijdvaardig 
naar het oosten, richting 
Duitsland. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
werd het monument 
echter verplaatst. De 
Duitse bezetter vond het 
monument wellicht iets te 
uitdagend. Later werden 
ook de namen van de 
slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog toegevoegd 
aan het monument. 

Het oorlogsmonument van Erpe

Met de kerk achter ons, wandelen we links de 
Rooseveltlaan in. Aan de rechterkant passeren we de 
pastorie, de Sint-Rochuskapel en de begraafplaats. 

Tegen de kerkmuur 
staat een mooie reeks 
oude grafplaten van 
onder meer de pastoors 
van Erpe en adellijke 
families zoals de familie 
de Waepenaert, de 
laatste heren van Erpe.  

Het altaarschilderij in de 
Sint-Martinuskerk toont 
het gekende tafereel Sint-
Maarten die als Romeins 
soldaat zijn mantel deelt. 
Dit schilderij is een kopie 
van het bekende werk van 
Antoon Van Dijck, dat in de 
parochiekerk van Zaventem 
hangt. De kopie werd in 
1852 vervaardigd door de 
Gentse schilder Ponnet. 
Acht Erpenaren trokken 
te voet naar Zaventem om 
het schilderij op te halen. 
Ze brachten het op hun 
schouders naar Erpe.

Grafplaat familie de Waepenaert

Het hoogaltaar met het schilderij van 
Sint-Maarten die zijn mantel deelt.  



6. FUNERAIR ERFGOED  
OP DE BEGRAAFPLAATS

De begraafplaats aan de Rooseveltlaan werd in 1954 
in gebruik genomen. De ommuurde begraafplaats had 
een monumentale toegangspoort, maar deze stortte in 
tijdens een hevig onweer. 

Begraafplaatsen zijn vaak interessante erfgoedsites.  
De oude graftekens dragen een stukje lokale geschiedenis. 
Zo ook op de begraafplaats van Erpe, waar we ereperken 
vinden voor de oud-strijders en de opgeëisten van de 
Eerste Wereldoorlog. Ook de zusters van het klooster 
van Erpe werden begraven in een apart perk en de Erpse 
pastoors werden begraven rond het Christusbeeld in het 
midden van de begraafplaats. 

De 
monumentale 
toegangspoort 

naar de 
begraafpaats 

uit 1954.

5. PASTORIE 
De pastorie van de Sint-Martinusparochie dateert van 
1763, maar werd in 1904 grondig verbouwd en uitgebreid. 
Bij de pastorie hoorde een Sint-Rochuskapelletje. Toen 
de straat verbreed werd in 1924, werd het kapelletje 
afgebroken en vervangen door de huidige kapel. 



7. OMMEGANG
Een ommegang of processie hoorde bij het religieuze 
dorpsleven. Vijf keer per jaar gingen de gelovigen 
in groep langs de kapelletjes van Erpe: drie keer per 
jaar de “grote ommegang” en twee keer de “kleine 
ommegang”. De grote ommegang bezocht vijf kapellen: 
de kapel van de Heilige Drievuldigheid, de kapel van de 
Heilige Barbara, de Onze-Lieve-Vrouw kapel (ook grote 
kapel genaamd), de 
Laurentiuskapel en de 
Rochuskapel. De kleine 
ommegang bezocht 
enkel de eerste en de 
laatste twee van de 
grote ommegang.

Op de kruising 
van de Lange 
Ommegangstraat 
met de Kleine 
Ommegangweg stond 
de kapel ter ere van 
de Heilige Laurentius. 

Er zijn nog 
verschillende oude 
grafmonumenten die 
van het oude kerkhof 
rond de kerk werden 
overgebracht naar deze 
begraafplaats, zoals 
het grafmonument van 
oud-burgemeester en 
dokter Germaan  
De Vos.  

We verlaten het kerkhof en steken de straat over, waar we 
de Lange Ommegangstraat volgen tot aan de kruising met 
de Kleine Ommegangweg. 

Ereperk van opgeëisten uit  
de Eerste Wereldoorlog.

Het verdwenen Laurentiuskapelletje



We wandelen verder langs de Lange Ommegangstraat en 
slaan links af aan Schonegem, waar we de straat vervolgen 
en de tweede straat links (ook Schonegem) in slaan. Deze 
straat komt uit aan de Duinaartweg. Iets verderop in het 
veldbaantje vinden we de Sint-Barbarakapel. 

Sint-Barbarakapel 
Wist je dat het 

oorspronkelijke Sint-
Barbarakapelletje werd 

afgebroken tijdens de 
Eerste Wereldoorlog? 

Het moest plaats maken 
voor een vliegveld dat 

hier op het hoogste punt 
van de Duinaert moest 
komen. Veel meer dan 

een hoge metalen toren 
met een lichtpunt is er 
niet van gekomen. De 

toren werd afgebroken en 
het kapelletje? Dat werd 

heropgebouwd. 

Beneden aan de Duinaartweg slaan we rechtsaf in de 
Grote Zadelweg. De processie trekt voorbij de plaats waar 

het Laurentius-kapelletje stond.

De Laurentiusdevotie, met onder meer een vlasmis, kende 
een grote bloei in de 19e eeuw. In het koor van de kerk 
zijn een beeld en een glasraam met de voorstelling van 
Laurentius te bewonderen.



9. KAPEL 
HOSSELAER  
De Hosselaerkapel 
dankt haar naam aan 
opdrachtgever Johannes 
Hosselaer. De kapel werd 
in 1770 opgetrokken uit 
blauwe hardsteen en in 
1987 op initiatief van 
de heemkundige kring 
gerestaureerd. Ze is gewijd 
aan Onze-Lieve-Vouw van 
Altijddurende Bijstand. 

Aan de splitsing in de weg, slaan we linksaf (nog steeds 
Grote Zadelweg). We komen terug op de Dorpsstraat 
en slaan rechtsaf. Niet veel verder vinden we de kapel 
Hosselaer en het oud gemeentehuis. 

8. ZADELWEG  
De zadelweg heeft weinig te maken met de zadel van een 
paard, maar alles met “zaal”. Op de historische kaart van 
“het Land van Aelst” van Sanderus staat deze weg immers 
aangeduid als “Saelwech”: het vormde de verbinding 
tussen de burchten – of “zalen” – van Aalst en Erpe. 



10. OUD GEMEENTEHUIS  
  

Het voormalige gemeentehuis van Erpe werd in het 
midden van de 19e eeuw gebouwd in opdracht van  
notaris Verbrugghen, die in de periode tussen 1855 
en 1866 burgemeester van Erpe was. Zijn zoon Jules 
was brouwer. Hij liet op het einde van de 19e eeuw de 
brouwerij “De Arend” bouwen op het naastliggend 
perceel. Ook die gebouwen zijn bewaard gebleven.

We vervolgen de Dorpsstraat en slaan iets verder 
terug de Botermelkstraat in, waar we terug aan het 
woonzorgcentrum komen. 

Colofon
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TRAGE TRAPPERS 
WANDELING 

ERPE 
Langsheen het parcours van 2 km ontdek je 
verhalen over Erpe, over de geschiedenis van 

het klooster en het woonzorgcentrum, over de 
kerk en het oorlogsmonument, over de motte 

en de heren van Erpe, over een zadel dat in feite 
een zael is en zo veel meer. 

Rond drie woonzorgcentra in Erpe-Mere 
vind je Trage Trappers Wandelingen: in 

Aaigem, Erpe en Mere. Deze wandelingen zijn 
toegankelijk voor iedereen, jong én oud. Zo 

werd extra aandacht besteed aan rolstoel- en 
buggyvriendelijkheid, zijn de afstanden niet 

te lang en bieden we toegankelijke informatie 
aan via een borchure en een audioguide in de 

ErfgoedApp.  

Ontdek alle Trage Trappers Wandelingen  
op www.erpe-mere.be of haal je gratis 
brochure op in EMotia,  
Oudenaardse steenweg 456, 9420 Erpe-Mere.


